


Lieve vrijwilligers namens alle gasten van Vier het
leven, bedankt voor jullie fantastische inzet!

“Het is heerlijk om uit te gaan met de vrijwilligers van Vier het Leven! Ik voel me altijd
zo verwend als we uitgaan. Gezellig om andere mensen te ontmoeten en daarom wil ik alle
vrijwilligers bedanken die dat mogelijk maken. VRIJWILLIGERS BEDANKT!!!”
Mevrouw van Maren

“Dankjewel lieve mensen die mij het hele jaar door zo geweldig hebben begeleid en vertroeteld bij onze
uitjes! Altijd vrolijk en vol aandacht, door weer en wind gereden en mij vriendschappen hebben gebracht. Ook
de vele digitale uurtjes vol gezelligheid en colleges! Jullie verdienen een applaus! Tot de volgende keer!”
Mevrouw Baldal

“Beste Dames en Heren, langs deze weg, van harte bedankt voor uw inzet bij de stichting Vier het
Leven. Dit betekent voor mij vele gezellige uren in een hartelijke omgeving en telkens weer veilig
thuisgebracht. Heel veel dank voor uw inzet.”

Mevrouw van den Bosch

“Vele dankwoorden voor deze groep vrijwilligers, ik ben zeer blij met deze mensen
die voor ons klaar staan naar het theater. Bijzonder dat ik op deze wijze kan genieten
van een avondje uit. Vele woorden van dank.”

Mevrouw van Vilsteren




“Ik ben al heel lang lid van jullie. Alle vrijwilligers, regio Apeldoorn die ik ken, zijn geweldig, ze
verdienen een 10. Vier het leven heeft mijn leven verrijkt. Ben zo blij dat dit mogelijk is. Heel veel dank,
voor iedereen die dit mogelijk maakt. Volgende week weer 2 uitjes, verheug me nu al. Alles is tot in de
puntjes geregeld. Dank jullie allemaal die dit mogelijk maken. Hoop dat het nog lang kan.”
Mevrouw van Tongeren

“Dankzij een oude vriendin ben ik lid geworden, al heel lang geleden. Zij is 3 jaar geleden overleden
maar ik ben lid gebleven. Inmiddels ben ik weduwe en zie hoe blij iedereen is met deze organisatie,
ik heb al meerdere mensen ook gezegd lid te worden, inmiddels een drukke organisatie, ik ben jullie
dan ook enorm dankbaar en hoop er nog lang gebruik van te maken.”
Mevrouw Kruijssen

“Met deze mail wil ik jullie de lof toezwaaien die jullie verdienen. Ik ga altijd

graag met jullie uit. Afgezien van de leuke uitstapjes vind ik de zorgeloosheid die ik ondervind
zodra ik in de auto stap heerlijk. Ook al heb ik niet veel persoonlijke hulp nodig, het aanbod is er

altijd. Je wordt naar je plaats gebracht, de consumpties worden voor je neergezet, de weg naar het
toilet wordt gewezen. En ik heb nog nooit een van jullie boos zien worden of geirriteerd gezien.

Kortom, ik krijg bij jullie altijd een heel veilig gevoel. Dank voor alles en ga nog lang zo door!”

Mevrouw Wesseling




“Al enkele jaren ga ik met Vier het Leven naar door mij gekozen evenementen. Steeds gehaald en ge-
bracht door vrijwilligers. Ik vind het werkelijk fantastisch dat dit zo geregeld kan worden. Uw organisatie
is een groot goed voor oudere en vaak gebrekkige mensen, die alles zouden moeten missen. Er is altijd
een vriendelijk en gezellige sfeer op zo'n avond. Veel dank aan alle mensen die dit mogelijk maken.”
Mevrouw Almekinders-Roos

“Vier het Leven is een geweldige instelling. De vrijwilligers die mij rijden en begeleiden naar de
schouwburg zijn altijd heel vriendelijk en behulpzaam. Ook het telefoonteam is altijd erg vriendelijk
als ik bel voor nieuwe reserveringen. Als zij er niet waren, kon ik geen schouwburg meer bezoeken.
Petje af voor deze mensen!! En heel, heel veel dank.”

Mevrouw Krol

“Vier het Leven heeft een heel mooi streven
om ouderen te laten genieten van het leven.
Zij staan allemaal voor de deur
in afwachting van een lieve chauffeur
die er dan is vol aandacht en zeer attent.
Ook als je een minuutje later bent.
Lieve vrijwilligers wat maken jullie ons blij.
Heel graag staan wij in de rij
om jullie volmondig te bedanken
in lieve klanken
voor het bereiken van ons doel
in het theater, een mooie stoel!!

Ook de vrijwilligers die we niet ontmoeten
kunnen we op deze wijze begroeten.

En een compliment maken
voor hun moeilijke taken.

Want het organiseren kost veel tijd
omdat iedereen wordt begeleid!!”
Mevrouw Holdert




“Ik gebruik al jaren de service van Vier het Leven en vind het geweldig dat er zoveel lieve
mensen zijn die hun huis uitgaan om ons een gezellige middag of avond te laten genieten.
Hiep hiep hoera hiervoor en heel erg bedankt.”

Mevrouw van den Horn

“Ik ga graag mee met Vier het Leven omdat ik niet meer fiets, (evenwichtsproblemen 2 x gevallen).
Autorijden doe ik ‘s avonds ook niet meer (scherp licht van tegenliggers in mijn ogen) dus is Vier het
Leven een mooie uitkomst voor mij. Vandaag nog mee geweest naar theater Spant met
optreden van William Janz, ‘The Dutch Julio Iglesias,” met de mooiste liedjes van zijn idool. Van huis
opgehaald en weer thuisgebracht door de begeleiding van Vier het Leven. Koffie en koek vooraf
aan het optreden en in de pauze een wijntje ® en iets lekkers erbij. Hulde aan alle vrijwilligers!
Mevrouw Bremer

“Vier het Leven is voor mij en mijn zus dé uitgaansmogelijkheid!! Zelf ben ik al langer lid,
Hanneke heb ik meegenomen. Men weet dat zij zeer vergeetachtig is en daar wordt echt rekening
mee gehouden. Er wordt zoveel mogelijk geregeld dat wij in dezelfde auto komen, al wonen
wij niet naast elkaar. In het theater heeft zuslief mij niet [meer] nodig want dan is onze/haar
begeleidster ‘haar vriendin!” Mijn dank is groot voor het team van Zaanstreek/Noord die daar
echt rekening mee houden. Mede namens zusje.”

Mevrouw Dijkstra-Boon




“Ik ga nu al zo'n 8 jaar mee met Vier het Leven en heb in al die jaren maar één keer meegemaakt
dat een vrijwilligster niet prettig overkwam. Zij was duidelijk niet geschikt voor dit werk en ik heb haar
ook nooit meer teruggezien. Voor de rest heb ik niets dan lof voor de vriendelijkheid en het geduld van

de vrijwilligers, mannen en vrouwen gelijk.”
Mevrouw Hoebé

“Ik ben heel blij dat ik deze organisatie heb gevonden, dankzij de tip van iemand. Het is heel fijn hoe
je door de vrijwilligers begeleid word. Ze zijn heel zorgzaam en medelevend. Dankzij Vier Het Leven
kan ik deelnemen aan het culturele leven in Amsterdam. Heel fijn is dat je niet alleen naar een voor-
stelling gaat. Je kunt na afloop van gedachten wisselen. Een dikke pluim voor alle vrijwilligers.”
Mevrouw Veenhoven

“Naast alle vrijwilligers bij Vier het Leven, wil ik mijn grote dank en erkenning tonen voor de
vrijwilligers werkzaam in Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 2014 regelmatig en vele malen op stap
naar voorstellingen en altijd onder de goede zorgen en de gezelligheid van de vrijwilligers.
Uitzien naar deze uitjes en elkaar leren kennen met respect en behulpzaam zijn. De vrijwilligers
zorgen er mede voor dat het aanbod van Vier het Leven wordt gehonoreerd”

De heer Scholter




“Wat ben ik blij met jullie. Ik ga al jaren met heel veel plezier uit met Vier het Leven. De begeleiding
is geweldig en elk uitje een feest. Een aantal van jullie zijn ook “oude bekenden” geworden en laten
merken het leuk te vinden om je weer te zien. En dat is wederzijds. Ik heb veel bewondering voor jullie
en hoop nog lang van jullie lieve zorg gebruik te kunnen maken. Heel hartelijk bedankt.”
Mevrouw de Vries

“Graag wil ik mijn grote waardering uitspreken voor alles wat jullie voor ons doen!

Het begint al met het telefoontje, hoe laat wij worden opgehaald ! De vreugde er eens
uit te kunnen is heel groot. Jullie bezorgen ons een unieke gelegenheid en hoe! We worden
voor de deur afgezet, onze jassen worden weg gebracht, onze consumptie wordt gehaald.
Jullie praten met ons heel gezellig. De plaatsen worden aangewezen en we mogen genieten
van de voorstelling. Ik voel mij als een prinses behandeld! Onze jassen worden weer gehaald
en jullie brengen ons weer thuis. Blijven heel zorgzaam wachten tot we binnen zijn.
Weet dat jullie enorm gewaardeerd worden en ik bedank jullie daar heel hartelijk voor.

Zonder jullie zat ik het hele jaar ‘s avonds thuis! Jullie verdienen een dikke tien!”
Mevrouw Snijers

“Ik wil mijn volle waardering uitspreken over alle medewerkers van Vier het Leven.
Ze zijn allemaal zo goed, zo vriendelijk en zo zorgzaam. Het gaat haast allemaal perfect.
Wij ouderen lijken wel prinsessen. De jas wordt geregeld, drankje in de pauze, plaats is

gereserveerd. Je wordt bij de deur opgehaald, zelfs wanneer er een slagboom is. En men vertrekt
zwaaiend en wel pas als je thuis weer helemaal binnen staat. Je durft als oudere niet meer
zelf de deur uit te gaan. Vooral in de avonduren. Geweldig dat er zoveel vrijwilligers zijn die

dit werk bij 4hL doen! Toen er 1x een foutje was gemaakt, werd dit meer dan goed gemaakt

door excuuswoorden en een mooie kaart. Ook dit gesprek was weer heel fijn.”

Mevrouw van Haren




“Aan alle vrijwilligers van Vier het Leven geef ik een groot compliment voor wat jullie voor de deel-
nemers mogelijk maken! Ik geniet al zo'n 10 jaar van jullie programma-activiteiten. Het is gezellig dat
je het altijd samen met anderen deelt en elke uitstapje is geweldig geregeld. Daarom veel dank voor

al jullie inspanningen en ik hoop nog heel lang met Vier het Leven mee te kunnen vieren!”
Mevrouw Bluemer

“Hartelijk dank voor al uw goede zorgen,
bij een uitje naar een theater.”
Mevrouw Libbenga






